
 MAANDBLAD 

Zoelen 

2 maart – 13 april 2025 

 

Kopij inleveren 

24 maart 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ZOLDERMARKT 

 

Inleveravonden 19.00-19.30 uur: 

14 februari en 14 maart 

Zoldermarkten 17.00-20.00 uur: 

21 februari en 21 maart 

 

Voor meer info: zie elders in dit blad... 



  



  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Marco Schelling, tel. 06-22777691, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: Mevr. J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326  

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, tel. 0344-681482, e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters:  

 kerkbalans  IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

 collectebonnen IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

Diakonie:    IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



 

KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 

 

Zondag 2 maart – 10.00 uur 

Asch: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

Buren: voorganger ds. G.J. van Aller uit De Bilt 

 

Woensdag 5 maart – 19.00 uur! - stiltedienst 

Zoelen: voorganger mw. Gerda van Malsen 

 

Zondag 9 maart – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Elsje Braam uit Culemborg 

 

Woensdag 12 maart – 19.30 uur – Biddag 

Zoelen: voorganger mw. Sandra Schelling 

 Organist: Ton van Leerdam 

 Collecten: Voedselbank/kerk 

 

Zondag 16 maart – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger drs. Dick van der Wel uit Zoelen 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: Foundation Sheltersuit/kerk/onderhoudsfonds 

Asch: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Woensdag 19 maart – 19.30 uur - stiltedienst 

Zoelen: voorganger drs. Dick van der Wel 

 

Zondag 23 maart – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

Erichem: voorganger ds. Fred van IJsseldijk uit Tiel 

 

Woensdag 26 maart – 19.30 uur - stiltedienst 

Zoelen: voorganger mw. Scarlett Lerrick 

 

Zondag 30 maart – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Jan Esveldt uit Amersfoort 

 Organist: Piet van de Wege 

 Collecten: Betuwse JeugdKampen/kerk/kerk 

Buren: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

  

met Heilig Avondmaal

jdeko
Doorhalen

jdeko
Doorhalen



Woensdag 2 april – 19.30 uur – stiltedienst 

Zoelen: voorganger mw. Sandra Schelling 

 
Zondag 6 april – 10.00 uur 

Asch: voorganger mr. Cor Verkade uit Gouda 

Kerk-Avezaath: voorganger dhr. Harrie van Toorn 

 

Woensdag 9 april – 19.30 uur – stiltedienst 

Zoelen: voorganger mw. Corinne Kirpestein 

 

Zondag 13 april – 10.00 uur – Palmzondag 

Zoelen: voorganger ds. Jan Kaai uit Giessenburg 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: Stichting Why Not/kerk/onderhoudsfonds 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 24 maart 2025 

Verschijnt: dinsdag 8 april 2025 

Periode: 13 april-25 mei 2025 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 4 maart, 18 maart, 1 april 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



MEDITATIE 
 

Heersen of dienen 
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. 

(Psalm 24:1) 

Ik had het voorrecht om recent bij een lezing te zijn van Arie Trouwborst. Hij 

haalde deze psalm aan als één van de aanknopingspunten over hoe we moeten 

omgaan met de natuur. 

Nou ligt mij dat na aan het hart. Ik houd van de natuur, van de tientallen musjes 

die bij ons vorige huis in de heg zaten, de mollen, die helaas ook ons pad 

ondergraven, de specht, die uit onze pindakaaspot eet en de wilde konijnen, die 

knabbelen aan onze planten (oké, als ze dan maar wel van onze sla afblijven!). Ik 

verwonder me over de plantjes die je zomaar kunt stekken of zaaien, de 

herfstkleuren aan de bomen en het frisse groen van de kastanjebomen in het 

voorjaar. 

Eerlijk gezegd begreep ik nooit zo goed waarom mensen het onzin vinden om de 

natuur te beschermen. Totdat ik Trump hoorde verkondigen dat hij véél meer olie 

wil, Groenland wil inlijven en de Golf van Mexico de Golf van Amerika wilde 

noemen. Het heeft te maken met een onhebbelijke eigenschap van mensen, 

inclusief van mezelf. We willen heersen. Ons leven naar onze hand zetten. Eten wat 

en hoeveel we willen. Ons voortbewegen hoe we dat zelf willen. Wonen waar we 

willen. Kopen zoveel als we willen. Voor het gemak sluiten we dan maar even onze 

ogen voor de gevolgen. 

Maar God wijst ons een andere weg. En het is ontzettend moeilijk om dat in de 

praktijk te brengen. Dienen. DIENEN. God vraagt ons om dienend in het leven te 

staan. Voor onze medemens, omdat Hij die gemaakt heeft. Maar ook voor de 

natuur. Voor alles wat er leeft. Want het is van Hem, Hij heeft het gemaakt en het 

is hoogmoed om te denken dat we dat onszelf kunnen toe-eigenen. 

Ik hoop van harte dat de mollen komend jaar helemaal achter in ons grasveld 

blijven, zodat ik geen besluit hoef te nemen over hun leven. Dat de konijnen zo 

aardig zullen zijn om niet meer onder het hek door te graven. Dat het me lukt om 

nauwelijks van de auto gebruik te maken en alleen noodzakelijke spullen te kopen, 

zodat ik zo min mogelijk olie nodig heb uit landen waar mensen niet gezien worden 

als kostbare kinderen van God. Dat ik samen met anderen manieren vind om een 

goede oogst te halen zonder het gebruik van chemicaliën. 

Niet meer heersen over Gods schepping, maar dienen en genieten van de 

veelkleurigheid. 

 

Sandra Schelling 

 

 



PASTORALIA 
 

45-jarig huwelijksfeest 
  

Het is alweer 45 jaar geleden dat het echtpaar Krijger in het huwelijk is 

getreden. Dit heugelijk feit hebben zij samen met hun kinderen en kleinkinderen 

gevierd 

in een mooi, groot huis in België. Samen hebben zij nog een prachtige reis naar Zuid-

Afrika gemaakt. Vanuit onze gemeente is er een bloemetje gebracht. 

Natuurlijk wensen wij het echtpaar Krijger nog mooie, goede jaren toe. 

  

Gerda van Teeffelen 

 

 

Zilver gevierd 
  

Op 7 januari was het 25 jaar geleden dat Gijs en Wandy van der Woerd 

elkaar het jawoord gaven. Met hun 3 dochters, met wederzijdse ouders en met 

vrienden hebben zij hun jubileum gevierd met een heerlijk etentje. 

Vanuit onze gemeente is er een bloemetje gebracht. 

Wij wensen Gijs en Wandy nog mooie, gezonde jaren toe. 

 

Gerda van Teeffelen 

 

 

Kerkelijk huwelijk 
 

Op 17 januari mochten we in Zoelen getuige zijn van het (kerkelijk) huwelijk van 

Pieter Cornelissen en Naomi van den Berg. Er was natuurlijk familie aanwezig in 

onze Stefanuskerk, en ook diverse gemeenteleden. 

Hun nieuwe dominee-buurman mocht het huwelijk inzegenen en de dienst leiden. Ik 

vond het een mooie huwelijksdienst en velen met mij. Met een lachend huwelijkspaar, 

met een lezing uit 1 Korinthiërs 13 over de liefde en een preek over de bijzondere 

bruiloft te Kana, met een gedicht over liefde en diverse liederen uit voornamelijk het 

Liedboek, waar we op zondag ook uit zingen. Lopend naar de uitgang mochten ze 

genieten van een ereboog met bloemblaadjes. 

Ze komen uit Tiel (op de grens met Zoelen) en Kerk-Avezaath en blijven ook onder 

ons wonen, in Zoelen. Wat ontzettend fijn dat ze die kans hebben gekregen! 

Wij hopen dat zij zich betrokken mogen voelen bij onze gemeente en zich welkom 

zullen (blijven) voelen in ons dorp. En natuurlijk Gods zegen in hun huwelijk en leven! 

 

Sandra Schelling 

 



STILTEDIENSTEN IN DE 40-DAGENTIJD 
 

Al veel jaren is het in Zoelen een goede gewoonte om op de woensdagen in de  

40-dagentijd vanaf 19.30 uur een korte Stiltedienst te houden. De voorbereiding 

en leiding van zo’n dienst berust bij één van onze gemeenteleden. We zijn blij dat we 

weer een aantal mensen hebben gevonden die bereid zijn een avond te verzorgen. 

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema Op weg naar Golgotha 

We lezen, mediteren en zingen er over met elkaar. 

De eerste Stiltedienst is woensdag, 5 maart, 19.00 uur in de consistorie van de 

Stefanuskerk in Zoelen. NB: 19.00 uur i.v.m. met de gemeentevergadering. 

We hopen op een aantal inspirerende bijeenkomsten waarop iedereen van harte 

welkom is.  

 

(Nadere informatie: Ed en Tine Snijders)  

 

Data  Voorganger      

5 maart 19.00 uur Gerda van Malsen  

12 maart Biddag voor gewas en arbeid 

19 maart 19.30 uur Dick van der Wel 

26 maart 19.30 uur Scarlett Lerrick 

2 april 19.30 uur Sandra Schelling 

9 april 19.30 uur Corinne Kirpestijn 

16 april 19.30 uur Ed Snijders 

 

 

GEMEENTEAVOND 
 

Beste gemeenteleden, op 5 maart aanstaande willen we als kerkenraad in de kerk 

van Zoelen een gemeenteavond organiseren voor de leden van de PG Lingestreek 

waarin we u onze beoogde predikant willen voorstellen en waarbij gelegenheid is om 

vragen te stellen aan de beoogd predikant. De aanvang van de gemeenteavond is om 

20.00 uur.  

Voorafgaande is de eerste stiltedienst in de consistorie. De aanvang hiervan is om 

19.00 uur. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd bij de gemeenteavond. In de 

komende diensten zal dit ook afgekondigd worden.  

 

Namens de kerkenraad, 

Johan van Zetten 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIEBOLLENACTIE 
 

Woensdag 2 april is er weer een oliebollenactie t.b.v. het onderhoudsfonds van onze 

prachtige Stefanuskerk te Zoelen. Vanaf 16.30 uur kunt u één van onze vrijwilligers 

bij u aan de deur verwachten met overheerlijke oliebollen, gebakken door de 

inmiddels beroemde en befaamde Joop van Hilten. Bent u niet thuis of wilt u 

oliebollen bestellen, dan kunt u deze op 10 april afhalen. Ook kunnen bestelde 

oliebollen thuis bezorgd worden. Bollen kunnen afgehaald worden bij Joop en Corrie 

Van Hilten, Kerkstraat 14, Zoelen. 

 

Telefonisch bestellen bij Corrie van Hilten telefoon 0344- 681578 of bij Gerda van 

Teeffelen telefoon 0623830764 

 

Bollen worden aangeboden in Zoelen en omringende dorpen en natuurlijk kunnen 

bestellingen in de directe omgeving van Zoelen thuis worden gebracht. 

  

Graag tot 2 april, 

Warme groet, Corry van Hilten en Gerda van Teeffelen 

 

  

 

SOFIETJE 
 

Wie vergeet dat zijn geloof een geloof in een goddelijk mysterie is, maakt zijn 

geloof tot een ideologie, een systeem van zekerheden.  

 

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,  

en jullie wegen zijn niet Mijn wegen …  

Want zo hoog de hemel is boven de aarde,  

zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven,  

en Mijn plannen jullie plannen  

(Jesaja 55: 8 en 9) 

 



ZOLDERMARKT ZOELEN 
 

Op 14 februari 19:00-19:30 uur mogen er weer spullen ingeleverd worden bij de 

kerk, voor zowel de zoldermarkt als de rommelmarkt. Op 21 februari wordt de 

zoldermarkt in de kerk gehouden van 17:00-20:00 uur.  

Lekker makkelijk te onthouden: op 14 maart en 21 maart zijn de volgende inlever- en 

zoldermarktmomenten. Dus bent u te laat voor februari, dan krijgt u in maart een 

herkansing. 

In overleg kunnen altijd spullen gebracht of opgehaald worden, stuur dan een 

berichtje naar rommelmarktzoelen@gmail.com 

Overbodig om te zeggen eigenlijk, maar wist u dat deze avonden altijd heel gezellig 

zijn? U kunt natuurlijk spulletjes komen snuffelen (er is vast wel iets voor u bij!), 

maar een ontmoeting met allerlei bekenden en onbekenden kan natuurlijk ook. 

 

John Nijhoff 

 

PALMPASEN 
 

Zondag 13 april a.s. is het Palmpasen en willen we graag weer mooie 

Palmpasenstokken met de kinderen van de basisschool maken. Om 10.00 uur, tijdens 

de kerkdienst, gaan we deze knutselen. Tijdens de dienst lopen we door de kerk en 

vervolgens een rondje door het dorp Zoelen om onze mooie Palmpasenstokken te 

laten zien. (Bij slecht weer komt dit te vervallen)  

 

Neem als het kan een stok mee, bijvoorbeeld de oude van vorig jaar of maak er zelf 

één van 2 takken(kruis). Verder hoef je niets mee te brengen, daar wordt voor 

gezorgd. Vind je het leuk om mee te doen, dan ben je van harte welkom!  

 

Opgeven kan tot vrijdag 4 april a.s. bij Wendy (moeder van Evi, Suus en Beau), 

Hanny (moeder van Anna en Dirk), Hennie de Haan   

en bij Geranne de Fijter (geranne.vandernettenvanstigt@hotmail.com) 

zodat wij rekening kunnen houden met de inkopen. 

  



ONTMOETINGSMIDDAG 
 

Woensdagmiddag 12 februari 

organiseerde het bezoekteam een 

ontmoetingsmiddag voor de ouderen. 

Met zo’n 25 mensen zaten we gezellig 

bij elkaar in de consistorie van de kerk 

onder het genot van een kopje koffie 

of thee en een plakje (zelfgemaakte) 

cake. We deden een quiz met vragen 

over de winter en over Zoelen. En we 

sloten af met een drankje.  

Het was leuk om te organiseren, vooral door de enthousiaste reacties van de 

deelnemers. In de zomer willen we weer een middag organiseren in de tuin. 

 

Het bezoekteam 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  



POSTZEGELS, KAARTEN etc.  

Inzamelingsactie  
 

Ooit behartigde Jannie van Riemsdijk de inzameling van postzegels en ansichtkaarten 

t.b.v. de kerk. Met haar overlijden destijds is deze inzameling gestopt. De diaconie 

van onze PG Lingestreek heeft het plan opgevat de inzameling nieuw leven in te 

blazen. Postzegels en kaarten zijn bestemd voor Kerk-in-Actie en worden verkocht 

t.b.v. de Zending. In 2023 heeft deze actie landelijk een bedrag opgebracht van bijna 

€ 33.000. De moeite waard, dus! 

Alle kaarten en postzegels zijn welkom, behalve dubbele kaarten en beschadigde 

kaarten.  

Ook welkom zijn: oude mobieltjes, cartridges, buitenlandse en oude Nederlandse 

munten en briefgeld. 

Inzameldozen staan in Zoelen (ingang kerk), Buren en Kerk-Avezaath. 

Van harte aanbevolen! 

 

Ed Snijders  

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

26 januari € 78,80 

  €  

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

17 januari Huwelijks inzegening Pieter en Naomi  
Vrienden van het Oranjehof 

€ 117,30 

26 januari Vluchtelingenwerk Oost-Nederland € 66,60 

     

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

ONDERHOUDSFONDS 
 

Collecte  

26 januari €181,75 
Giften 

op onze bankrekening  €1000,- en  €100,- 

via Gerda van Teeffelen  €30,- 

 

Alle gevers hartelijk bedankt! 

 

Het bestuur Onderhoudsfonds voor Stefanuskerk Zoelen 



BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

5 januari mevrouw J. van Lavieren 

26 januari de heer G. van Veldhuizen 

  de heer T. Junte 

   

De volgende giften mochten we ontvangen: 

Via Ria Hol   €   5,00 

Via Ton Junte  € 10,00 

Via Gerda Verweij € 10,00 en € 20,00 

Via Henny van Zetten € 10,00 

Via Martin Haagen €   5,00 

Waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Jenny en Ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Een teken aan de wand 

Tijdens een grote feestmaaltijd aan het hof van de Babylonische koning 

Belsassar verschenen geheimzinnige woorden op de muur: Mene, mene, tekel 

ufarsin. De joodse balling Daniël verklaarde de betekenis van het handschrift: 

het rijk gaat ten onder.  

Een teken aan de wand is dus een heel ernstige waarschuwing, een 

aankondiging van onheil en rampspoed. De uitdrukking heeft bij ons natuurlijk 

niet zoveel gewicht als in de Bijbel. 

  

Ze dronken wijn en prezen hun goden … Terwijl ze dat deden  

verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het  

pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven.  

(Daniël 5) 

 



 

  



 


